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g g o Zo willen we onze klanten, medewerkers en

LT andere geinteresseerden op de hoogte brengen
fairtrade cadeaus Lochem - - -
en inspireren om vooral fairtrade te kopen.

35 jaar Wereldwinkel in Lochem en 20 jaar Walderstraat!

-

En dat gaan we vieren

Vanaf 26 tot en met 30 september: tijdens deze dagen hebben we in de winkel voor iedere
betalende klant een presentje. Er staan diverse soorten flesjes Appelsprankel van de Fruitmotor
klaar om gratis mee te nemen en er mag een Fairtrade cadeautje uitgezocht worden uit een
collectie artikelen.

We willen u graag laten kennismaken met deze heerlijke
verfrissende fruitdrank, deze wordt in de Betuwe gemaakt van
fruit met een plekje of vlekje. Zo wordt voedselverspilling
tegen gegaan en de telers leggen van een gedeelte van de
opbrengst bloemenranden en nestelplekken aan voor wilde
bijen, die op hun beurt zorgen voor de bestuiving van de
fruitbloesem.

Er zijn drie verschillende soorten Appelsprenkel: de pure met
alleen appel, één met appel en framboos en één met appel, kers en bes. We verkopen flesjes
met 250 ml en een grotere met 750 ml, deze laatste heeft een feestelijk kroonkurk die een
vrolijk plopje geeft bij ontkurken.

Op zaterdag 30 september trakteren we in de winkel en daarbuiten (mits het weer het toelaat),
en op dinsdag 26 september is er een lezing waarbij u ook welkom bent. Hieronder leest u
hierover meer.

We nodigen belangstellenden van harte uit om op
dinsdagavond 26 september de bijeenkomst te bezoeken die
we organiseren met de importeur van Gone Arty, José
Verweij-Hoogendijk.

Zij zal vertellen over verschillende projecten maar met name
over de vrouwen in Ghana die de prachtige traditionele
Bolgatanga manden met de hand maken. Deze hebben we in
ruime mate ingekocht en verkopen we tot en met 7 oktober




met 25% korting en de winst van de verkoop doneren we aan José zodat de werkplaatsen van
de vrouwen in Ghana kunnen worden verbeterd.

De avond begint om 19.30 uur in de Witte kerk aan de Paul Krlgerstraat in Lochem. Vanwege
de beperkte ruimte vragen wij u om zich ruim van te voren aan te melden via de intekenlijst in
de winkel of via de telefoon 0573 253921 of via de mail info@wereldwinkel-lochem.nl

Bolga manden worden door de vrouwen handgeweven in
Bolgatanga, in de meest noordelijke provincie van Ghana. De
mand is een traditioneel, handgemaakt product. Hat
assortiment varieert van zeer kleurrijke tot

naturel manden, shoppers, wasmanden enz. allen gemaakt
van robuust olifantsgras. Het maken van een mand duurt alles
bij elkaar bijna drie weken. De grashalmen worden
gesorteerd, gesplitst en opgerold. Daarna worden ze in de
gewenste kleur geverfd. En als laatste zijn er nog zo'n 4
dagen nodig om de mand te vlechten en de lederen hengsels eraan te bevestigen.

Dit is een Fairtrade product. Er is daarom continuiteit van inkomen en een eerlijke betaling aan
de makers van deze prachtige manden. Een prachtig product met een eerlijk verhaal.

Als de mand uit vorm raakt kunt u deze vochtig maken, door te besprenkelen en weer in model
brengen.

Een stukje historie:

In 1982 was er een enthousiaste groep mensen die het belangrijk vonden dat eerlijke handel
onder de aandacht werd gebracht. Voorafgaand aan het openen van een echte winkel is
gestart met een kraam op de wekelijkse markt. Daarin werden voornamelijk koffie, thee en
tassen verkocht. Het was de tijd van veel actie en zorg om de wereld.

In 1988 was het zo ver: er werd een pand gevonden waarin een winkel kon worden gestart. Een
prachtig pand aan de Smeestraat, een ruimte die met hulp van veel vrijwilligers tot een mooie
winkel werd omgebouwd. Het assortiment werd mede bepaald door de landelijke vereniging:
koffie, thee, kleine cadeautjes die gemaakt werden in ontwikkelingslanden, muziek op LP, later
op CD.

In 2003 is de winkel verhuisd naar een ander monumentaal pand in de Walderstraat, Ook hier is
met man en macht gewerkt om er een mooie winkel van te maken. Een winkel die paste in het
landelijke beeld van de Wereldwinkels: uniforme kleuren, en met een assortiment dat in alle
winkels te vinden was. Met name het foodgedeelte was uitgebreid, veel fairtrade artikelen zoals
rijst, sausen, pasta’s, chocolade, enz.

In onze Wereldwinkel staat ook de tijd niet stil. Het samenwerkingsverband met de landelijke
vereniging is los gelaten en we werken nu meer samen met Wereldwinkels Nederland.
Daardoor kunnen we op eigen wijze onze winkel runnen, zonder de missie: ‘eerlijke handel
bevorderen door Fairtrade en duurzame artikelen te verkopen’ uit het oog te verliezen.

We zoeken vaak momenten om ons te laten zien. Acties rond nieuwe producten. Bij
evenementen in Lochem zoals de Keidagen, de andere kerstmarkt en op braderiedagen waren
we erbij. Een aantal jaren hebben we twee maal per jaar “Sariweken” gehouden, weken waarin
we verantwoorde kleding verkochten in een pop-up store.

En we gaan met de tijd mee in ons aanbod van producten. Zo hebben we ons food assortiment
terug gebracht naar alleen koffie, thee en chocolade. Nu veel supermarkten in hun assortiment



Fairtrade artikelen verkopen hebben we daarin ons doel bereikt.
En toen we tijdens de corona periode de winkel moesten sluiten hebben we deze grondig
gerenoveerd: de vloer en de wanden in kleuren van deze tijd en de inrichting verder aangepast.

Nu bestaat ons assortiment vooral uit mooie Fairtrade artikelen met een goed verhaal: ze
worden gemaakt in ontwikkelingslanden door producenten die onder goede
arbeidsomstandigheden een eerlijk loon verdienen waarmee ze huisvesting en onderwijs voor
hun kinderen kunnen betalen. Daarnaast verkopen we ook duurzame artikelen die wij vinden
passen in ons assortiment. Denk aan de Doppers, bijenwaskaarsen, Appelsprenkel sappen,
plantaardig geproduceerde dus recyclebare lunchboxen, bekers en tassen gemaakt van
petflessen.

Belangrijk om te vermelden: onze winkel wordt geheel gerund door vrijwilligers. Een groep
enthousiaste medewerkers waarin collegialiteit en hart voor de zaak hoog in het vaandel staat.
Ons doel is natuurlijk zoveel winst te maken dat we de winkel draaiend kunnen houden. Aan het
eind van het jaar wordt gezamenlijk gekeken welk project we met de opbrengst van de verkoop
-na aftrek van de onkosten- kiezen om extra te ondersteunen met een gift. Dit is altijd een
project in een ontwikkelingsland waar producenten hun arbeidsomstandigheden kunnen
verbeteren.
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